Naar een kerk op twee

benen, met beide voeten

op de grond

Heel even leek het alsof de kerk zou verande-
ren, maar de euforie is van korte duur
geweest. De verkiezing van de nieuwe paus
wekte het verlangen dat de toekomst van de
kerk afhangt van de kerkvorst. Helaas of
gelukkig is dat niet zo. Nu de grote media-
aandacht geluwd is, gaat het taaie Roomse
leven verder op het ritme van een log en
zwaar instituut. Want, of we het nu willen of
niet, de kerk is een groot machtsinstituut.
Eigen aan dergelijke instanties is dat ze moei-
lijk wendbaar zijn. De kerk heeft dus méér
nodig dan een nieuwe paus.

Er is nu tijd voor een grondige reflectie. Heel
wat vragen zijn naar boven gekomen, onder-
meer over de rol van de kerk in de samenle-
ving, het mens- en wereldbeeld, het democra-
tische gehalte van de kerkstructuur, de posi-
tie van vrouwen. Velen hebben de kans geno-
men om eens kritisch na te denken, niet in
het minst de vrouwen. Met recht en reden, zij
zijn in deze materie op een bijzondere manier
betrokken partij.

Toen in 1994 Rome besliste de discussie over
de priesterwijding van vrouwen te sluiten,
voerde de Kristelijke ArbeidersVrouwen-
beweging (KAV) een ludieke actie: vrouwen
namen plaats buiten de kerkdeuren, een pleis-
ter voor de mond. Duidelijker kon het niet. Als
christelijke én sociale vrouwenbeweging wil
KAV haar bijdrage leveren in het gesprek over
de toekomst van de kerk. We willen stem
geven aan de vele vrouwen die zich in gezin,
families, instellingen, parochies en organisa-
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ties inzetten. We ijveren voor een kerk waarin
mannen en vrouwen op voet van gelijkheid
samenwerken en beslissingen nemen. De een-
heid van de katholieke kerk zien wij in de toe-
komst enkel gewaarborgd als zij meer reke-
ning houdt met de noden van de lokale kerken
en hen ook meer zeggenschap geeft.

NAAR EEN KERK OP TWEE BENEN

KAV ijvert al jaren voor gelijkberechtiging van
vrouwen in kerk en samenleving. Kerkelijke
documenten brengen echter een visie op de
vrouw die het aanvoelen van vele vrouwen én
mannen in deze tijd niet vertolken. Ze sluiten
bovendien niet aan bij hun reéle levenssitu-
atie én positie in de samenleving. Het beeld
dat de kerk hanteert hoort thuis in een
patriarchaal denken. Hiérarchie, dualiteit én
ontologie (zijnsleer) zijn daarin basispatro-
nen. Toegepast op mannen en vrouwen bete-
kent dit dat mannen staan voor rationaliteit,
orde, logica; vrouwen voor intuitie, gevoel,
chaos... Mannen zijn voorbestemd voor het
openbare leven, vrouwen opereren in de
privée-domeinen. Mannen sturen, beslissen,
maken beleid. Zij zijn de leiders. Vrouwen lei-
den ook, maar dan op hun terrein, binnens-
huis.

Het kerkelijke gezag is nog steeds doordrenkt
van deze kijk. Als het spreekt over gelijkwaar-
digheid van vrouwen, dan worden juist die
kwaliteiten opgesomd die met haar positie
binnenshuis verbonden zijn: zorgzaamheid,
gevoel voor harmonie, kwetsbaarheid, dienst-
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baarheid. Nobele kwaliteiten, maar ze worden
jammer genoeg enkel toegepast op vrouwen.

Misschien leeft dit soort denken nog wel
hardnekkig voort in het collectieve geheugen
van ons allen, maar het hanteren als grond-
slag van een organisatiestructuur is niet meer
van deze tijd. Dit is nochtans wat het kerkin-
stituut vandaag doet. Het sluit vrouwen uit
van bepaalde taken, enkel en alleen op grond
van hun vrouw-zijn, zonder rekening te hou-
den met de hedendaagse inzichten van theo-
logie en andere wetenschappen.

De moderniteit heeft onze antropologie sterk
beinvloed. De mens staat voorop. Het uniek-
zijn wordt beklemtoond. Het man- of vrouw-
zijn is daarin maar één aspect. Het is bepalend
voor de persoon, maar niet beperkend. Het
denken in termen van man/vrouw heeft zich
verruimd en genuanceerd. Alle mannen zijn
niet 'mannelijk’, net zomin als alle vrouwen
‘vrouwelijk' zijn. Het is dus totaal achterhaald
om de positie van een persoon in gelijk welk
organisatiepatroon te bepalen door de sekse
(net zoals door andere persoonsgebonden
kenmerken: huidskleur, lichaamsgewicht,
leeftijd...).

De emancipatiebeweging, die onze organisa-
tie kenmerkt, heeft na jarenlange strijd de
vrouw een belangrijker plaats kunnen geven
in het maatschappelijke leven. Vrouwen zijn
bij wet gelijk. Ze worden godzijdank al lang
niet meer als tweederangsburgers beschouwd.
De bijdrage van vrouwen op het publieke
forum wordt vandaag naar waarde geschat.

In de kerk zijn we daar nog lang niet aan toe.
Vrouwen zijn in grote getale aanwezig in de
kerk. Zij maken de grootste groep kerkgangers
uit, doen veel praktisch en ondersteunend
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werk, geven catechese, zijn in de pastorale
diensten van scholen, ziekenhuizen en ver-
zorgingsinstellingen in de meerderheid. Er
zijn ook vrouwelijke theologen en docenten.
Hun aanwezigheid én capaciteiten weerspie-
gelen zich helemaal niet in de structuur van
de kerk. Vrouwen worden geduld op die
plaatsen die een groep celibataire mannen -
want zij hebben de macht - hen volgens hun
visie toewijzen. Het glazen plafond in de kerk
lijkt wel een betonnen gewelf.

EEN KERK MET BEIDE VOETEN OP DE
GROND

Het Tweede Vaticaans Concilie sprak over de
kerk als "het Gods volk onderweg" waarin elke
gelovige zijn of haar verantwoordelijkheid
opneemt. Wij zijn ook de kerk. Dat leren ons
de basiskerken in het Zuiden en de zovele
kleine christelijke gemeenschappen overal ter
wereld. We hoeven niet te wachten op een
goedkeuring van bovenaf om kerk te vormen.
We kunnen alvast zelf beginnen. Vrouwen
hebben in dat opzicht een lange traditie die
hen sterk kan maken: zij doen wat moet
gedaan worden. En daarbij staan niet wet en
orde, maar het leven zelf voorop.

KAV speelt hierin een belangrijke rol. In de
beweging hebben veel vrouwen de kans te
baat genomen hun capaciteiten te ontwikke-
len, zij zijn gegroeid in deskundigheid en lei-
derschap. Velen van hen hebben die talenten
ook kerkelijk ingezet en nemen verantwoor-
delijkheid op. Ze lopen niet altijd in de kijker,
komen niet zoveel in de media, maar ze doen
wat ze denken te moeten doen. Door hun
inzet aan de basis geven zij op een eigen-zin-
nige manier het geloof handen en voeten. Er
ligt nog een grote opdracht voor vrouwen in
de kerk om deze verborgen geschiedenis op te
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delven, naar buiten te brengen en ze als inspi-
ratie aan te wenden voor de toekomst.

In de hele discussie over de toekomst van de
kerk staren wij ons vaak blind op de uiterlijke
tekenen van het instituut. We zien de leeglo-
pende kerken, de verouderde clerus, de dalen-
de geloofspraktijk, de kwijnende aandacht
voor geloofsthema's in de media. En we zien
niet waar het uiteindelijk om gaat: het chris-
telijke geloof als voedingsbodem voor de per-
soon én als fundament voor een menselijke
samenleving. De uitspraak van bisschop
Gaillot: "Als de kerk niet dient, dient ze tot
niets", verwoordt haarscherp waar het chris-
tenen om te doen is. Het voortbestaan van de
kerk zal getoetst worden aan de mate waarin
zij dit adagio in praktijk kan brengen: een
kerk die de droom van het evangelie - een
wereld van gelijkheid, rechtvaardigheid en
vrede - helpt realiseren. Ze zal echter onge-
loofwaardig blijven als ze dit ook niet verwe-
zenlijkt in eigen rangen.

De feministische theologe Schussler-Fiorenza

spreekt over de kerk als over het "discipel-
schap van gelijken". Als leerlingen van Jezus
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van Nazareth zijn we allen gelijk en heeft elke
gelovige - op grond van zijn of haar doopsel
- verantwoordelijkheid en medezeggenschap.
Als we deze gelijkheid erkennen én waarde-
ren, zal er ruimte zijn voor vele vormen van
kerk-zijn.

Eenheid in geloof én verscheidenheid in kerk-
vormen vormen het fundament van een uni-
versele en katholieke kerk. Het christelijke
geloof zal verder bloeien, niet in een struc-
tuur van macht, niet in een overdonderende
kwantiteit, niet in een hiérarchie van functies,
maar in de vele kleine gemeenschappen die
een kwaliteit van leven garanderen, geént op
de evangelische boodschap. Vrouwen hebben
hierin een wezenlijke bijdrage te leveren.
Vanuit hun deskundigheid en ervaring, kennis
en creativiteit kunnen zij de kerk in/van de
toekomst een veelkleuriger gezicht geven.

KAV wil vrouwen, ook in de kerk, in beweging
zetten. Omdat ze aan alle vrouwen kansen wil
geven om haar unieke en eigen levensproject
uit te bouwen. Dit moet ook kunnen binnen
de kerk. En we vertrouwen er op dat de geest,
ook wel de vrouwelijke kracht van God
genoemd, het vuur zal blijven aanwakkeren.
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