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Lied: Hier wordt het land gezocht 
(tekst: Jan van Opbergen 
muziek: Rik Veelenturf) 
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Een visioen 
 
Er was eens een man, een mens zoals jij en ik.  
Gaandeweg werd het duidelijk dat deze man  
een bijzonder visioen voor ogen had:   
een visioen van een rechtvaardige en vreedzame samenleving  
met gelijke rechten voor iedereen, 
kortom een visioen van een nieuwe wereld.     
                                                                                                                                                                                        
Aan allen die het wilden horen, vertelde hij over zijn  grote droom. 
Een aantal mensen twijfelden en vonden zijn droombeeld weinig realistisch 
maar eerder naïef, niet haalbaar.  
Een aantal mensen vonden de man gevaarlijk, zijn ideeën kwamen niet 
overeen met wat “de maatschappij” dacht en deed. 
 
Maar ondanks veel tegenwind, hield hij  stand.  
Hij geraakte zelfs niet uitgepraat over zijn grote wens.  
En ja, het wonder geschiedde: zijn enthousiasme zette andere mensen aan  
om hetzelfde doel na te streven.                                                                                                                                                                                                                                      
Sommige leiders voelden zich stilaan bedreigd door zijn succes  
en namen hem gevangen.   
 
27 jaar vrijheidsberoving hadden Nelson Mandela niet geknakt.  
Zijn vrijheid zat niet in zijn fysieke gevangenschap,  
wel in zijn innerlijke vrijheid van denken en zijn sterk geloof dat hij ooit zijn 
grote droom zou kunnen realiseren.  
Daar liet hij niemand aan raken.  
Daarvoor was hij te sterk. 
Door geloof en volharding heeft hij zijn project kunnen opstarten  
en heeft hij andere mensen overtuigd. 
Zij kunnen het werk verder zetten. 
 
 
Muziek 
 
Welkom 
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Lichtbakens in Mc 10,46-52 
 
In het evangelie van Marcus vonden we volgend verhaal. 
 
Bartimeüs, de blinde bedelaar langs de weg van Jericho naar Jeruzalem,  
wilde zo graag “zien.” 
De omstanders duwden hem weg en wilden hem doen zwijgen.  
Maar hij was niet te stoppen. 
Hij wist, hij was zeker: “nu komt het erop aan.” 
En Jezus merkte hem op en deed hem bij zich komen.  
Merkwaardig is dat hij Bartimeüs nog eens uitdrukkelijk vroeg: 
“Wat wilt u eigenlijk dat ik voor u doe?” Hij testte zijn geloof.  
Maar Bartimeüs aarzelde niet.  
En Jezus schonk hem het gezichtsvermogen.  
 
Het vervolg van het verhaal toont dat het in feite  
niet zozeer gaat om lichamelijke blindheid die wordt genezen.  
Bartimeüs' ogen gaan open voor wat werkelijk belang heeft.  
Nu hij ziet, weet hij wat hem te doen staat.  
Hij trekt met Jezus mee, langs de weg naar Jeruzalem.  
 
Bartimeüs, de blinde zoon van Timeüs, staat model  
voor mensen van alle tijden, misschien wel vooral van onze tijd.  
De schreeuw van Bartimeüs - laat me niet blind in de steek, schenk mij 
het licht - klinkt met vele stemmen, soms nadrukkelijk luid,  
soms gesmoord en nauwelijks hoorbaar, door alle tijden heen.  
 
En dan zijn er zieners, bezielde profeten,  
bezielde mensen en bezielde groepen nodig  
die duidelijker, eerder en scherper zien  
en die de gave bezitten om aan te tonen  
wat er werkelijk gaande is en wat ons te doen staat. 
 
Het feest van Rerum Novarum, is één luide oproep  
om onze ogen open te houden, om lichtbaken te zijn,  
om te luisteren naar ieder die roept: “Laat me niet blind in de steek”!  
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Dank aan alle profeten, mensen en groepen  
die deze oproep gezien en gehoord hebben en er iets mee doen. 
Dank aan alle mantelzorgers, 
voor de vele ongetelde zorguren elke dag 
voor alle bijzondere nabijheid 
voor partner, familie, een buur, een vriend. 
Veel goede moed om het vol te houden! 
                “Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar” 
 
Dank aan alle medewerkers van internationale solidariteitsacties 
Wereldsolidariteit, de Schone Klerenactie, onze partners in Guatemala … 
dank voor jullie geloof in de kracht van mensen samen 
dank dat jullie toekomst zien en bieden. 
Veel goede moed om het vol te houden! 
                “Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar” 
 
Dank aan de parochieploeg van de Begijnhofkerk te Brussel 
voor de zorg die jullie besteden aan 
‘mensen zonder papieren’, niet gezien, niet gehoord, niet gewenst. 
Veel goede moed om het vol te houden! 
                “Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar” 
 
Dank aan alle zorgverstrekkers, thuis en in zorghuizen, 
voor jullie eindeloos geduld, jullie bijzondere aandacht  
om de last van mensen lichter te maken 
zodat ze weer verder door het leven kunnen. 
Veel goede moed om het vol te houden! 
                “Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar” 
 
Dank aan alle vrijwilligers, jullie dus, 
die onze sociale organisaties dragen en schragen 
voor jullie inzet, jullie blijvend engagement,  
voor een zorgzame wereld. 
Dank dat jullie zien en verder doen. 
Veel goede moed om het vol te houden! 
                “Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar” 
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Lied: Gij die zegt 
(tekst en muziek: C. Desoete) 
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Belijdenis van hoop en geloof 
 
Ik leef 
 omdat ik geloof 
 in een wereld waar God ons oproept 
 om nieuwe dingen te doen ontstaan 

elke dag van ons leven 
 
Ik leef 
 omdat ik geloof 
 in Jezus De Kristus 
 die de ogen van “verblinden” heeft geopend 
 die mannen, vrouwen en kinderen deed opstaan 
 om zonder onderscheid, zorg te dragen voor elkaar. 
 
Ik leef 
 omdat ik geloof dat “opstanding” 
 niet alleen een belofte is voor later 
 maar hier en nu telkens weer voltrekt 
 als mensen opstaan voor elkaar. 
 

 
 
Muziek 
 
 
Tafelgebed  
 
In ieder huis staat een tafel, 
een tafel met stoelen, 
huiselijke kring van eten en drinken,  
geven en nemen en deelhebben aan elkanders lief en leed. 
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Ook hier staat een tafel, 
gedekt met brood,  
teken van mensen die elkaar zoeken  
verder dan eigen huis en haard, 
teken van mensen die elkaar willen vinden  
en bemoedigen. 
 

Eens stond er een tafel in de stad 
waar Jezus zijn laatste uur beleefde: 
de tafel van zijn laatste avondmaal. 
Aan onze tafel gedenken wij vandaag 
het leven, de keuzes, het engagement 
van Jezus van Nazaret 
en hoe Hij mensen heeft vrijgemaakt. 
 
 

Aan onze tafel herdenken wij  
de slachtoffers van uitsluiting, mishandeling en armoede,  
de slachtoffers van onveilige arbeidsomstandigheden  
de slachtoffers van een vrijemarktsysteem  
eenzijdig gericht op winst 
de slachtoffers van oorlogsgeweld wereldwijd.  

 
We herdenken ook al onze dierbare overledenen, 
familie, vrienden, leden en bestuursleden. 
Hun plaats aan onze tafel houden we altijd vrij, 
we vergeten geen van hen.   

 
 
Als niemand wordt vergeten 
niemand wordt uitgesloten,  
kan het weer Pasen worden in ons midden.  
 

 
Muziek 
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Jezus van Nazareth is onze inspiratie. 
En ook de apostelen die zijn werk hebben verdergezet. 
En zoveel inspirerende mensen, al meer dan 2000 jaar lang. 
Vandaag inspireren ons de vele vrijwilligers  
die zich belangeloos maar vol overgave inzetten 
in talloze verenigingen, op talloze plaatsen. 

 
We geloven  
in de kleine solidariteit  
die we zelf kunnen opbrengen. 
We geloven 
in de grote solidariteit wereldwijd 
die wij kunnen afdwingen met de kracht van mensen samen. 
Zo blijven we werken aan een betere wereld 
ons visioen van vrede,  
waar er levend brood is  
en helder water en wijn voor iedereen. 

 
Onze Vader 
 
Vredeswens 
 
Communie 
  
Als wij dan eten van dit brood 
Geef God, dat wij onze ogen niet sluiten. 
Laat onze liefde het weerwoord zijn waar haat regeert, 
Ons protest hoorbaar waar mensen worden gekrenkt. 
Laten wij vertrouwen wekken waar mensen vertwijfeld zijn, 
Moed geven aan wie de wanhoop nabij zijn. 
Als wij dan eten van dit brood 
Bidden wij voor eenheid onder elkaar in onze gemeenschappen. 
Laat dit gebroken brood niet verkruimeld worden 
Maar zijn kracht behouden: 
Genezend, verbindend, sterkend 
Laat ons zo eten van dit brood totdat Hij komt. 
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Lied: Geproefd, geleefd, herkend 
(tekst: Kris Gelaude 
muziek: Arnout Malfliet) 
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Twee oren en één mond 
 
Eens vond een meisje een spiegeltje in het zand van de woestijn. 
Ze keek erin en zag een meisje. 
Ze trok een grimas, het meisje ook. 
Ze lachte, dat meisje lachte terug. 
Toen ontdekte ze dat zij dat zelf was. 
Wonderlijk. 
Ze had zichzelf nooit eerder gezien. 
Ze werd er stil van. 
Lang bekeek ze haar gezicht. 
Twee ogen, zei ze toen. 
Twee oren. 
Maar wat is dat, toch maar één mond? 
Moeder, riep ze, waarom heb ik twee ogen en twee oren? 
Om scherp te kunnen zien en horen, zei de moeder. 
Maar waarom dan maar één mond? 
Dat wist de moeder niet en haar vader al evenmin. 
Ga maar liever eens naar de filosoof van ons dorp, 
zeiden ze. 
En die vertelde: 
Een mens heeft twee oren en maar één mond 
om dubbel zoveel te luisteren als te spreken! 
(Ad Goos, kunstenaar, begeleidt gehandicapte jongeren) 
 
 

Slotgebed 
 
God,  
Gij die kwetsbaar zijt in mensen, 
Gij die zoekt naar mensen met een hart voor gerechtigheid,  
wil ons bewaren als we de strijd moe worden, 
houd in ons de verontwaardiging levend om wat misgaat  
laat in ons de hoop brandend blijven,  
houd ons in beweging in ons zoeken naar wegen. 
Dat het leven zelf mij door alles heen lief mag blijven. 
Amen. 
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Lied: Wij gaan weer verder 
(tekst: Jan van Opbergen 
muziek: Jan-Willem van de Velde) 
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Wij danken 
 

jullie allen, voor jullie inzet elke dag en voor het meevieren 
vandaag, 
alle enthousiaste koorvrijwilligers  
en alle enthousiaste medewerkers van AcZi (Acw Zingeving). 

 
 
 
 

Rerum Novarumviering 
Beweging.net Leuven 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenover elk menselijk lijden 
zet je niet alleen in om het onmiddellijk te verzachten 

maar ook om de oorzaken ervan te bekampen 
 

zet je niet alleen in om de oorzaken te bekampen 
maar ook om het onmiddellijk te verzachten 

 
Niemand kan zich echt goed of een rechtvaardige noemen 

zolang hij niet besloten heeft zich met al zijn mogelijkheden 
aan elk van deze beide taken te wijden " 

(Abbe Pierre) 
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