
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



ONS VERHAAL GAAT VERDER 
 
Lied: “Hier wordt het land gezocht” 
 
Ik ga weg en kom nooit meer terug 
 
  

Op een keer waren alle dieren van het bos in een crisiszitting bijeen, 
omdat de ekster al een paar dagen spoorloos verdwenen was.  
Al vaak had de ekster gedreigd:   
“Ik ga weg en kom nooit meer terug",  
maar altijd was hij weer gewoon teruggekomen.  
Maar deze keer was het anders, hij was en bleef weg.  
Aanvankelijk hoopte iedereen nog  
dat hij misschien de volgende dag terug zou komen.  
Maar nee hoor, van de ekster was geen spoor te bekennen. 
De dieren spraken af om samen heel hard te roepen om de ekster,  
maar er kwam geen geluid als antwoord. 
Toen besloten ze brieven te schrijven  
om de ekster te vragen zo snel mogelijk terug te komen. 
De lucht zag zwart van de brieven,  
maar de ekster bleef weg.  
Niemand had enig idee hoe ze verder moesten komen  
in deze moeilijke situatie, tot de mier zei:  
"Ik stel voor dat we de moed opgeven". 
Er ging een zucht van verlichting door de zaal  
omdat ieder dat een geruststellende gedachte vond.  
Toen stond op de achterste rij iemand op die zei:  
"Daar ben ik tegen". 
Dat was de ekster. 
 (Toon Tellegen) 

Muziek 



Welkom 
 

“Ik ga weg en kom nooit meer terug” 
Misschien is dat een zin die we de voorbije maanden  
links en rechts ook wel gehoord hebben. 
 
We hebben het met z’n allen gevoeld, 
hoe de grond onder onze voeten wegschoof. 
We hebben met z’n allen die angst gevoeld,  
die machteloosheid die je voelt als je “valt”. 
 
Vallen ‘overvalt’ je. 
En dan lig je daar. 
Eerst doet niets pijn, daarna alles.  
Vanuit je ooghoek probeer je in te schatten hoe erg het is. 
Vanop de grond ziet de wereld er anders uit.  
 
Wie zwaar ten val komt - letterlijk of figuurlijk -  
kan vanuit dat ander perspectief op het leven 
iets zien, leren, iets oprapen  
waardoor je straks een andere weg gaat lopen.  
“Als je valt, raap  dan iets op.” 
is de spreuk van Bond Zonder Naam. 
Het werd ook onverwacht onze spreuk. 
 
Ons verhaal gaat door, 
ons verhaal wordt verder verteld, 
als we maar bereid zijn om telkens  
nieuw te leren,  
nieuw te zien,  
nieuw te oordelen. 
 
Bidden we samen: 
 
Gij stilste en trouwste Tochtgenoot 
Wees hier bij ons aanwezig 
versterk ons 
verbind ons met elkaar 
Doe ons telkens weer opstaan, 
Doe ons vurig verdergaan. 



Er is een dag geweest 

Ooit, zo’n 2 000 jaar geleden, 
dat een rouwkamer veranderde in een geboortepaviljoen. 
De moeder en de leerlingen van de vermoorde rechtvaardige,  
Jezus van Nazareth, zaten bijeen achter gesloten deuren, 
en ze vertelden elkaar, bij stukjes en beetjes 
het verhaal van Zijn leven. 
En mét dat vertellen en gedenken 
begon het pas goed tot hen door te dringen, 
wie Hij was en wat Hij hun had gedaan. 
Jezus van Nazareth, geen mens om over te treuren, 
maar iemand om mee door te gaan. 
Toen gingen ze naar buiten 
en vertelden aan ieder die het maar horen wilde 
“Als iemand ooit uit God was, 
tot alle goeds geboren, dan was Hij het wel.” 
En onmiddellijk begon Hij opnieuw te leven 
in hun woorden en daden. 
Zijn Geest bracht duizenden in vuur en vlam. 
 
Er is een dag geweest, zo’n 123 jaar geleden,  
dat paus Leo XIII de encycliek ‘Rerum Novarum’, schreef.  
De rouwkamer waarin arbeiders en hun families zich bevonden 
veranderde in een geboortepaviljoen.  
Vakorganisaties en de overheid streden samen voor rechtvaardige en 
menswaardige arbeidscondities:  een fatsoenlijk loon,  veilige 
arbeidsomstandigheden, recht om je te verenigen en te organiseren.  
Door samen te ijveren voor solidariteit waaide een nieuwe wind binnen 
kerk en samenleving.   
 
Vandaag staan we opnieuw voor de keuze. 
Zetten we deuren en vensters open van kamers  
die nog teveel gesloten bleven? 
Vertellen we nog steeds aan ieder die het wil horen 
dat ook wij willen doorgaan, 
dat we zullen opstaan, en vurig met z’n allen verdergaan?  
 

 



Lied: We krijgen weer woord 
 
Belijdenis van hoop en geloof 
 

 
Wij geloven in God, moeder en vader van mensen. 
Wij geloven in een God van het Leven. 
 
Wij geloven in een God die ons doet geboren worden, 
een God die ons uitnodigt nieuwe dingen te doen ontstaan. 
Wij geloven in een God die ons oproept,  
elke dag van ons leven, 
deel te nemen aan de opbouw van een betere wereld. 
 
Wij geloven in Jezus de Kristus, net als wij mens geworden, 
Die een nieuwe wereld heeft doen ontstaan,  
Die heel wat in beweging heeft gebracht, 
Die de machtigen van de aarde heeft doen beven. 
Wij geloven in Jezus die de ogen van ‘verblinden’ heeft geopend, 
Die mannen en vrouwen heeft doen opstaan 
om op te komen voor gerechtigheid en vrede. 
Daarom werd hij gedood. 
Maar hij blijft leven, Hij leeft vandaag onder ons. 
 
Wij geloven in die Geest van liefde, 
van inzet, van vrijheid, van delen onder mekaar. 
Hij is een kracht die ons in staat stelt 
van elkaar te houden met Jezus’ maat. 
 
Wij geloven in de toekomst die op ons wacht: 
Een nieuwe dag,  
een nieuwe wereld,  
een nieuwe mens. 
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Tafelgebed  
 
In ieder huis staat een tafel, 
een tafel met stoelen, 
huiselijke kring van eten en drinken,  
geven en nemen 
en deelhebben aan elkanders lief en leed. 

 
Ook hier staat een tafel, 
gedekt met brood,  
teken van mensen die elkaar zoeken  
verder dan eigen huis en haard, 
teken van mensen die elkaar willen vinden  
in woorden van vrede. 
 

Eens stond er een tafel in de stad 
waar Jezus zijn laatste uur beleefde: 
de tafel van zijn laatste avondmaal. 
Als leden van een gezin 
riep Hij zijn vrienden aan tafel. 
“Zou een moeder haar kind vergeten?” 
zo had Hij ooit gezegd, 
“God vergeet u nooit.” 

 
Dat was ook zijn leven: 
aan de mensen duidelijk maken  
in woord en daad 
en tot de dood bevestigen  
dat God geen mens vergeet 
en dat mensen elkaar  
evenmin mogen vergeten. 
Aan deze tafel gedenken wij 
het leven, de keuzes, het engagement 
van Jezus van Nazaret 
en hoe Hij mensen heeft vrijgemaakt. 
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Aan deze tafel herdenken wij  
de slachtoffers van natuurrampen 
van onveilige arbeidsomstandigheden of oorlogsgeweld wereldwijd.  
We herdenken ook al onze dierbare overledenen, 
familie, vrienden, leden en bestuursleden. 
Hun plaats aan onze tafel houden we altijd vrij, 
we vergeten geen van hen.   

 
Zo staat een lange tafel gedekt, 
een lange grote wereldtafel, 
met brood en vrede voor iedereen 
waar niemand wordt vergeten. 
 

Als niemand wordt vergeten 
niemand wordt uitgesloten,  
kan het weer Pasen worden in ons midden.  
Jezus van Nazareth is onze inspiratie. 
En ook de apostelen die zijn werk hebben verdergezet. 
En zoveel inspirerende mensen,  
al meer dan 2000 jaar lang. 
Vandaag inspireren ons de vele vrijwilligers  
die zich belangeloos maar vol overgave inzetten 
in talloze verenigingen,  
op talloze plaatsen. 

 
We geloven  
in de kleine solidariteit  
die we zelf kunnen opbrengen. 
We geloven 
in de grote solidariteit wereldwijd 
die wij kunnen afdwingen  
met de kracht van mensen samen. 
Zo blijven we werken aan een betere wereld 
ons visioen van vrede,  
waar er levend brood is  
en helder water 
en wijn voor iedereen. 



Onze Vader 
 
Vredeswens 
 
Communie  
 
Lied: “Wereldwijde bondgenoten” 
 
Als bezit regeert en elk voor zich verdeelt 
en als bij wet het grote nooit genoeg dicteert, 
als het steeds maar vlugger, sterker, groter moet 
want tijd is geld, en geld dat is het hoogste goed. 
 
Als door eigenbaat mensen opgejaagd, 
hier de leegte knelt en daar de honger knaagt, 
als de markt maar groeien kan door al dat leed 
als het dat is wat vandaag vooruitgang heet. 
 
Als je ook wil werken aan een grote droom, 
als je mee wil stappen in de tegenstroom 
met verbondgenoten hier en wereldwijd: 
herverdelen geeft het leven kwaliteit. 
 
Refrein: 
Laat ons dan samenscholen, verbonden raken, 
hand in hand in noord en zuid, 
tegen de machten die onzichtbaar maken 
dat de kleine mens wordt uitgebuit. 
Wij zullen zien en zeggen dat iets schort 
als de minste mens niet beter wordt, 
wij zullen samenhoren wereldwijd 
en bouwen aan meer solidariteit. 



Jullie dus 
 
Dank aan alle mannen en vrouwen 
die onze sociale organisaties dragen en schragen 
die blijven geloven in de kracht van mensen samen 
hier bij ons maar ook over onze eigen landsgrenzen heen. 
Dank aan jullie dus: 
                “Wie anders zou de hemel dragen” 
 
Dank aan alle mannen en vrouwen, die tijd namen om te luisteren  
naar de  woede, de twijfels, de ontgoocheling, de vragen,  
de wanhoop van heel veel mensen  
tijdens de voorbije maanden van storm en ontij. 
Dank voor jullie begrip, jullie geduld,  
jullie mee-zoeken naar nieuwe wegen.  
Dank aan jullie dus: 
                “Wie anders zou de hemel dragen” 
 
Dank aan alle verantwoordelijken van onze organisaties 
van het nationaal niveau tot in de kleinste afdeling  
of vrijwilligersgroep 
die verder zwoegen, dag in dag uit, 
die hun trekkersrol moedig verder opnemen ondanks tegenwind. 
Dank aan jullie dus:  
                       “Wie anders zou de hemel dragen” 
          
Dank aan alle vrijwilligers 
die voor hun vele werk geen uren tellen 
en het allemaal zonder vergoeding, vrij-willig 
en met veel inzet blijven doen dag in dag uit, 
en zo een voorbeeld zijn voor volgende generaties. 
Dank aan jullie dus: 
                “Wie anders zou de hemel dragen” 
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Vertel het nog eens 
 

Vertel het nog eens,  
Zegt het kind eer het wil gaan slapen, 
En na het sprookje van eens en lang geleden, 
Droomt het van morgen, lang en gelukkig … 
 
Vertel het nog eens, fluisteren geliefden, 
Laat me nog eens horen dat je van me houdt. 
En hun woorden worden levend, want hun liefde groeit… 
 
Vertel het nog eens, hopen, bidden, zingen wij hier. 
Maak ons opnieuw vertrouwd met dat oude verhaal 
Over mensen en hun God, 
Vertel het keer op keer, 
Tot onze handen eraan beginnen 
En onze voeten steeds meer in beweging komen… 
 
Vertel het nog eens, 
En dat het te doen is, 
Nu … 
 
(Hilde Van Putten) 
 
 

 

Lied: Ga dan op weg 

 

 

 



Ons verhaal gaat verder 
 
Van hieruit gaan we verder, 
met wat we meenemen uit onze jarenlange christelijke traditie. 
Van deze traditie gaat een kracht uit. 
Deze kracht is opgebouwd uit onze samenhorigheid. 
Onze samenhorigheid stuwt ons in de richting van rechtvaardigheid. 
Rechtvaardigheid voor iedereen,  
waar ook ter wereld. 
Samen kunnen we meer dan alleen. 
En opgeven? 
Daar zijn we tegen! 
Amen! 
 
 

 

ACW dankt 

jullie allen 
voor jullie inzet elke dag 
en voor het meevieren vandaag, 
alle enthousiaste koorvrijwilligers  
en alle enthousiaste medewerkers van AcZi (ACW Zingeving). 
Tot de volgende keer! 

 

 

Rerum Novarumviering 

8 mei 2013 
ACW Verbond Leuven 
Samenstelling viering: Werkgroep AcZi Leuven 
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