
Wanneer ik dood zal zijn, 
begraaf me dan  

niet op het kerkhof, niet in de tuin,  
ook niet in een urne op de schouw. 

Begraaf me in je hart, 
ik zal dan niet eenzaam zijn. 
Ik zal dicht bij jou blijven 

en jij bij mij. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je bent gestorven maar niet doodJe bent gestorven maar niet doodJe bent gestorven maar niet doodJe bent gestorven maar niet dood    
Je beeld verschijnt als ik Je beeld verschijnt als ik Je beeld verschijnt als ik Je beeld verschijnt als ik     

watwatwatwat sta sta sta sta    te staren naar een pagina…te staren naar een pagina…te staren naar een pagina…te staren naar een pagina…    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herdenkingsdienst voor … 
Gedicht 



 

Zo meen ik dat ook jij was, jij bent 
Jan Hanlo 
 
 
Lied 1 

 
 

Welkom 

 
Wees welkom voor een moment van stilte en bezinning. 
Al twee jaar geleden… 
Het zegt iets over ons. 
Ook wij gaan de eindigheid tegemoet, 
veel vlugger dan we willen, veel vlugger dan we denken. 
Alle reden om even stil te staan bij het leven, bij ons leven. 
Deze herdenking gaat over jou en mij. 
 
Twee jaar later. 
Het gaat over …. 
Het gaat over al onze dierbaren die  
ons in sterven en dood zijn voorgegaan. 
Zij blijven ons nabij. Wij blijven hen nabij. 
Het zegt iets over het wonder van liefde en vriendschap. 
De mensen van ons hart blijven met ons meegaan, 
blijven ons leven mee-maken. 
Alle reden om even bij hen stil te staan,  
bij hun naam, bij hun blijvende betekenis voor ons.     
Horen om het anders te zien, horen om beter te leven. 
Daarom zijn we hier samen in stilte en bezinning.   
 
 

Openingsgebed 

 
Kom, Geest van Leven. 
Ziel van ons bestaan. 
Hart van het heelal. 
Kom, Licht in onze ogen. 
Inzicht in gisteren. 
Uitzicht op morgen. 
Kom, Kracht na verdriet. 
Hoop voor nabestaanden. 
Geloof in liefde over de dood. 
 
Kom, hier en nu. 
Troost ons, sterk ons. 
Lied 2 



 
 

Bijbeltekst: Joh. 20, 11-18 

Maria echter stond buiten bij het graf te huilen 
 
Houd me niet vast. 

Maar ik wil je vasthouden. 
Bron van mijn tederheid. 
Zin van mijn bestaan. 
Gids in mijn nachten. 
Ik wil je vasthouden, ik kan niet zonder jou. 
Jouw leegte is mijn pijn, mijn zwaarte.    

Ik ben niet meer in het graf. 
Zie en hoor.  
Ik ben ergens anders. 
Ik ben onderweg. 
Ik ben in mensen.  
Ik ben in de wonden der mensen. 
Houd me niet vast in het verleden. 
Maar volg me, hier en nu. 
 
jpv 
 
 

Stilte 
 

 
Lied 3 

 
 

Gedicht:  
 
Ritueel 
Jean Pierre Rawie 

 
 

Voorbeden  
 
Laten we bidden,  
elk in de stilte van het eigen hart. 
 
Voor allen die moeten heengaan, te vroeg moeten heengaan. 
Dat zij kracht en vrede mogen ontvangen.  
Stilte… 
 
Voor allen die lichamelijke verzwakking,  
pijn en lijden moeten verwerken.  



Dat zij kracht en vrede mogen ontvangen.  
Stilte… 
 
Voor allen die moeten leven met verlies, met leegte. 
Dat zij kracht en vrede mogen ontvangen.  
Stilte… 
 
Voor onszelf die ook moeten leren loslaten,  
die vroeg of laat ook afscheid moeten nemen. 
Dat wij kracht en vrede mogen ontvangen.  
Stilte… 
 
 
Lied 4 

 
 

Gedicht  
 

Wat is geluk 
Rutger Kopland 
 
 
In een stroom van beelden 

 
Je bent me niet kwijt. 
Ik blijf in je leven weerspiegeld. 
Het enige is dat ik weg ben voor een lange tijd. 
Maar ik ben gauw zo weer - even - terug. 
 
Ik ben in de stroom der beelden. 
Nu eens thuis. Dan op reis. 
Soms alleen. Soms met vrienden. 
 
Ik vertoef op alle plekken. 
Nu eens in de living. Dan in de keuken. 
Soms in de tuin. Soms op de fiets. 
 

Ik ben jou niet kwijt. 
Jij blijft in mijn leven weerspiegeld. 
Je bent weg voor een lange tijd. 
Maar ik kom je al achterna. 
 
Ik volg jou in de stroom der beelden.  
Nu eens via de zon op de kerkhofsteen. 
Dan met witte rozen op tafel. 
Soms langs de foto aan de muur.  
Soms bij vrienden in een witte zomernacht. 
 



Ik kom je tegen op alle plekken. 
Nu eens thuis. Dan in de film of erna in het praatcafé. 
Soms in de winkelstraat. Soms ver weg in Italië. 
 
Wij zijn elkaar niet kwijt. 
Wij blijven in elkaar weerspiegeld. 
Wij blijven elkaar volgen. 
Tot we weer samen zijn. 
 
jpv 

 
 
Slotgebed 

 
Kom, wondere Heelkracht, 
Geef ons nieuw terug  
aan onszelf én aan anderen. 
Doe ons verder gaan 
met Kracht na kruis, 
met open handen.  
Kom, Geest van nieuwe menswording. 
Schenk ons licht na duisternis, 
doe ons weer gaan naar anderen: 
om te luisteren, 
om te troosten, 
om te vinden. 
 
Laat ons niet los, 
houd ons vast ten einde,  
ten goede. 
Amen. 

 
 
Lied 5 

 
 

Herinnering van geluk 
Geluk van herinnering 

 
Tijd maken om te zijn,  
gewoon te zijn. 
Voorbij de waanzin, 
voorbij de mallemolen, 
voorbij de zieke samenleving. 
 
Tijd maken voor zoiets als her-innering. 
De dingen van gisteren her-beleven. 



De beelden van vroeger weer laten leven. 
En voelen: 
stille vreugde,  
troost van vervulling. 
 
Het is 
herinnering van geluk, 
geluk van herinnering. 
 
De druk van ons afwerpen  
en eindelijk andere wegen gaan. 
De weg van onthaasting, 
de weg van verstilling, 
de weg van sociale samenleving. 
 
Ruimte voor het lieve leven:   
oor voor wind dansend op boomtoppen,   
neus voor koriander in een glashelder aperitief,  
oog voor junilicht als een krans rond de tuin.  
En voelen: 
Niet-doen is krachtiger dan doen 
Ontvangen is het hoogste handelen    
 
Het is 
herinnering ontloken aan geluk, 
geluk geboetseerd door herinnering. 
 
jpv 

 
 

Gedicht 
 

Je bent gestorven maar niet dood 
Th. Van Os 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


