Zucht

Spilzucht.

Drankzucht.

Hebzucht.

Zucht naar avontuur.

Intellectuele, culturele, sociale ver-zucht-ingen.
Zucht naar macht of vrijheid.

Zucht om te behagen.

En waarom niet: geelzucht.

Er zijn vele zuchten,

maar de gevaarlijkste is geld- en hebzucht.

Miljoenen zuchten stegen omhoog in de cosmos de laatste
tijd.

Waren we allemaal niet meer of min bekommerd in deze
woelige financiéle tijden?

De angst om te verliezen wat we hebben maakte veel
onredelijk gedrag mogelijk en duivels speculeren.

Ik wil niet meewarig of minnetjes doen over deze zorgelijke
toestand. Al of niet zuurverdiende spaarcenten zien
wegsmelten is heel verontrustend voor ieder zorgzaam mens
en zeker voor wie denkt niet gelukkig meer te kunnen zijn als
de weelderige materiéle omkadering wat teruggeschroefd
wordt.

Het deed me toch wat denken aan een aantal zinsnedes en
gedachten uit het evangelie (Mt. 6,19 e.v.)

“Wees niet bezorgd om je leven, wat je zult eten of drinken...
God draagt zorg.”

“Niemand kan twee heren dienen: God én de geldduivel.”
“Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze
aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Verzamel je
schatten in de hemel...”

André Quintelier



