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Woorden:                        Zoveel verdriet … 
Er is zo veel verdriet in deze tijd, zo veel wanhopig zoeken.  

Mensen verliezen de zin van hun bestaan uit het oog.  

Mensen dwalen vereenzaamd op zoek naar iemand,  

zijn vooral op zoek naar zichzelf. 

Mensen tasten naar houvast en weten zich  

te kwetsbaar om leegte en gemis te dragen.  

 

Bidden wij dat wij verdriet ernstig nemen,  

dat wij zoveel luisteren als nodig en mogelijk is,  

dat wij meeleven en inleven, pogen te verstaan  

en weten dat pijn zo persoonlijk is. 

 

Bidden wij dat wij diepe, zingevende, 

warme nabijheid en verbondenheid  

mogelijk maken. Dat wij daarvoor  

de tijd vergeten en de planning opzij schuiven. 

 

Bidden wij dat wij God vinden  

in het zoeken naar diepte, naar de zin van ’t leven,  

in het tasten naar nabijheid en verbondenheid. 

Bidden wij dat wij ons gevonden weten,  

gedragen, gestut en gesteund. 

 

 

Daden:                                            ecologisch feesten? 
Hebben wij een ecologische kijk op de sint(Maarten, Niklaas)- en kerstperiode?  

 - Ons omgaan met kerstbomen en met kerstboomverbranding? 

-  Hoe duurzaam zijn wij bij het kopen van geschenken?  Eerlijke handel bij Oxfam? 

-  winkelstraten zonder djingelbels en ander nutteloos geklingel. Een droom? 

- kerstverlichting: gezellige kaarsen, led-lampjes in de kerstboom. 

-  Eigengemaakte kerstkaarten: het goedkoopst, het meest persoonlijk? Of  

even zinvol: eerlijke kaarten, waarmee je sociale en duurzame projecten steunt! 

-  Hoeveel en welke verpakking heeft de sint en de kerstman nodig? 

-  Kan een ecologisch tintje op advents- en kerstmarkten?  

-  De meest ecologische stand belonen. 

-  Familiale en vriendschappelijk afspraken om in deze periode  

   niet tegen de sterren op te consumeren om toch de Kerstster  

   niet uit het oog te verliezen. Goedkope, persoonlijke, ethische verantwoorde cadeau’s? 

   Wees creatief … 

                                                                                      Nog ideeën? Anders kan ook. 

 

En verder … 

-   U ontvangt de nationale inspiratiebrochure ‘Anders kan ook. Eigenlijk: het moet anders’.  

    Daarin vind je toch heel wat inspiratie bij het jaarthema. 

 

-  December: klimaatconferentie in Kopenhagen. Ver-van-ons-hartconferentie? 
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