
Als de komende veertigdagentijd 

nu eens zou mogen worden  
zoals bedoeld en gedroomd: 

een oefenperiode, een scholing  

in rechtvaardigheid en solidariteit, 
in toeleg op wat wezenlijk is  

in het eigen leven en in de samenleving… 
 

 
 

Is dit niet de vasten zoals Ik die verkies? 
 

Wat onrechtvaardig is veranderen; 
waar mensen gekneld worden 

ze ruimte geven 
en waar ze verdrukt worden 

ze vrijheid brengen; 
met al wie honger heeft uw brood delen, 

arme zwervers in uw huis opnemen, 

aan havelozen kleding geven, 
en u niet onttrekken 

aan de zorg voor uw verwanten. 
 

Dan zal het licht doorbreken van een nieuwe morgen, 
en het geluk zal met u zijn. 

Als gij dan roept, zal Ik u antwoorden, 
en als gij om hulp vraagt 

zal Ik zeggen: ‘Hier ben Ik’. 
Houd niemand onder de knoet. 

Wijs niemand met de vinger. 
Vertel van niemand kwaad. 

Zorg voor de armen als voor uzelf. 
Geef volop te eten aan al wie honger heeft. 

Als gij dat doet zal er licht opgaan in uw duisternis, 

En in plaats van nacht wordt het klaarlichte dag. 
Dan zal Ik u altijd blijven leiden 

en in de woestijn uw honger stillen. 
Dan zult gij zijn als een goed verzorgde tuin, 

als een bron die altijd water geeft.’ 
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