
Aan tafel 

 
Aan tafel. 

Tafel van ontvangen:  

het kostbaarste 
wordt ons gegeven. 

Tafel van delen: 
bij elkaar op verhaal komen 

doet herleven. 
Tafel van maal-tijd: 

onthaasten is ontbolsteren. 
Brood en wijn smaken 

is genieten met lichaam en ziel. 
 

Aan tafel. 
Tijd voor aan-wezigheid: 

dragende vriendschap vieren 
en verbondenheid versterken, 

tijd om onrust om onrecht en onvrede uit te spreken, 

tijd elkaar weerbaarheid te schenken 
en elkaar aan te moedigen tot blijvende inzet en verzet. 

 
Aan tafel. 

Met een bede om Zegen. 
 

 Nu wij bij elkaar zijn 
 met mensen naar ons hart 

 kom, Gij, dan hier ook aanwezig 
 als de stilste Tafelgenoot 

 als de Zalf op onze wonden 
 als de Wind die ons smeulend vuur aanwakkert. 

 Maak deze tafelmaaltijd 
 tot een kracht voor onderweg. 

 Blijf bij ons 

 als we morgen weer afdwalen 
 van Jeruzalem naar Emmaüs. 

 En roep ons 
- aan een of andere tafel –  
telkens weer opnieuw samen 
 uit de verstrooiing. 

 Amen. 


