
God, 

 

Ik wil mens zijn, 

bekwaam tot verantwoordelijkheid, 

voor mezelf, 

voor anderen, 

en voor wat de wereld 

worden zal. 

 

 
Ik wil mijn ogen  

en oren open houden 

voor wat de mensen vandaag  

beroert. 

 

 
Ik wil weet hebben 

van wat er omgaat  

in de grote wereld. 

En ik weet dat ik  

beschaamd zal staan 

om het onrecht 

groot en klein, 

dat mensen nog  

 

 
Ik wil blijven geloven      

dat alles wat gebeurt, 

ook mij aangaat, 

dat de schepping ook         

in mijn handen is gelegd,     .    

en dat mijn bijdrage        

onmisbaar is.            

     

        
Ik wil dat onze dromen 

ook buiten onze groep 

gehoord worden. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



In mijn beweging wil ik  

met velen samen  

hier werk van maken.  

Wat mij en anderen beroert 

wil ik ter sprake brengen 

en toetsen aan 

wat ons heilig is: 

 
ons diep gevoel 

voor rechtvaardigheid, 

 
- dat ieder mens  

op onze wereld  

recht heeft   

op menswaardig leven -  

 
onze droom van vrede 

en de grote inspiratie 

van het leven van Jezus. 

     

      

    

 

        

        

        

        

 

 

 

  

 


