
Elke ster wil stralen 

 

Het kind wordt geboren. 

Het is een ster die wil stralen. 

 

Het kind wil leven. 

Eten wil het. 

Veiligheid heeft het nodig. 

Het kind heeft een droom: 

het wil nuttig zijn, 

het wil de wereld kennen, 

en meespelen in de geschiedenis. 

Het wil een plaats 

om te wonen, om te werken,  

om te dromen en te bidden. 

Het wil iets te zeggen hebben, 

iets doen.  

Het wil groeien naar een ander toe. 

Het kind wil leven geven. 

Het is een ster die wil stralen. 

 

Wie koestert deze ster? 

Wie voedt het? Wie verzorgt het? 

Wie onderwijst het? 

Wie leert het spreken en samenwerken?  

Wie laat het werken? 

Wie respecteert zijn mening? 

Wie beschermt zijn relaties? 

 

Wie anders dan het mensenkind,  

dat doorheen de jaren zelf een ster geworden is! 

In de ogen van zulk een mensenkind 

fonkelt een licht van liefde, 

rechtvaardigheid en barmhartigheid. 

 

DIT MENSENKIND, DAT BEN JIJ! 

Jij mag stralen als een ster, 

voor een medemens, groot of klein. 

 

ZALIG KERSTFEEST 

 

       Jef Sanen 


