
 

Bij het begin van een nieuw werkjaar 

 

 

Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar  
maar iets gebeurt 

waarmee ons hart is gemoeid. 
Iets o God waarmee wij 

beantwoorden aan onze bestemming, 
aan de opdracht van onze beweging, 

iets van blijvende waarde. 
 

Zoveel eist ons op, 
gewenning en verveling 

dreigen ons hart aan te tasten. 
 

Dat wij eerst en vooral 
onze eigen innerlijke vernieuwing 

behartigen, 

een heel werkjaar lang 
staat dat te gebeuren. 

 
O God als er elke dag,  

ook deze eerste dagen van het nieuwe werkjaar, 
iets mag gebeuren 

aan vriendschap en tederheid, 
iets aan liefde, gerechtigheid en vrede. 

Iets waarmee wij tonen 
dat wij er zijn voor elkaar. 

 
Dat wij onze inzet voor anderen 

niet gewoon geraken, o God 
een heel werkjaar lang niet. 

Dat we niet gewoon geraken 

aan onze vrijwilligers, 
aan de collega’s. 

 
O God dat we iedere dag weer opnieuw 

ontvankelijk en nabij mogen zijn. 
Amen. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 


