het eerste woord

Als het regent in Parijs,
druppelt het in Brussel

Maar als het ginder brandt?...

Marc Berghman (secretaris ACW-verbond Brussel)

Gisteren 'vlieg gespeeld’ Getuige geweest van
een gesprek tussen Mohammed (bouwinstruc-
teur bij NIVO-Brussel) en Lieven (cotrdinator
van NIVO en daarvoor Chiro-vrijgestelde in de
stad), Sarah (van KAV-intercultureel geweest),
maar ook Lisa, Daisy, Kaliffa, Sadi, Rachid...
en nog een twintigtal anderen, allemaal
actief in Brussels buurt- en jongerenwerk.
Gebeld ook met Jean en Marc, leraars in het
Franstalig deeltijds onderwijs. Een collage:
knip- en plakwerk van een boel ervaringen
en bedenkingen.

“De jongeren in Brussel veroordelen de rel-
len en de brandstichtingen, zeker in de eigen
wijk... maar ze begrijpen het wel! Ze kijken
zelf ook aan tegen een torenhoge werkloos-
heid: meer dan 20%! Ze kampen met uit-
zichtloosheid. IIs ne parlent pas de Paris. Leur
probléme, c'est du boulot!”

“De media komen bijna smeken om jongeren
te interviewen: 'Zou jij zoiets ook durven?' Je
zou haast denken: men komt hen uitdagen
om relletjes te kunnen filmen."

“Je moet het maar meemaken dat men van
je zegt: 'Jij bent van die verloren generatie!'
Ofwel revolteer je dan en word je kwaad,
ofwel zeg je foert tegen alles en doe je niks
meer!"

"Heel belangrijk is: hun zelfwaardegevoel
teruggeven, hun geloof dat ze wél wat kun-
nen! Uitgaan van hun mogelijkheden ook,
want er zit veel energie en creativiteit in.
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Moet ook wel... want wij zouden het nooit
overleven!”

"Gelukkig hebben we hier veel meer clubs,
verenigingen, zelforganisaties ook, die nogal
wat spanning opvangen. De jongeren kunnen
er ten minste hun frustraties kwijt, ze moeten
ze niet opkroppen. Maar het kan hier 60k
ontploffen, de problemen blijven even groot,
al minstens vijftien jaar lang al: werkloosheid,
slechte huisvesting, ondermaats onderwijs,
discriminatie."

“De politie heeft ook iets geleerd: goed luis-
teren naar straathoekwerkers en stewards, en
zeker niet provoceren. En low profile aanwe-
zig zijn."

"Bij ons zijn het eigenlijk geen relletjes, maar
geisoleerde acties van individuen. Uit pro-
test? Ik weet het niet. Ik denk veeleer: op zoek
naar een stukje identiteit, naar erkenning...
Niet ontworteld (want dat veronderstelt dat
je ergens geworteld was), maar ongeworteld...
nergens thuis. Voor eeuwig puber?”

“We hebben integrale projecten nodig, op
maat van elke wijk (apart): het buurtschool-
tje, een opleidings- en tewerkstellingspro-
ject, sociale woningen, een vrouwenclub...
geinspireerd door sociale samenhang, en met
allemaal samen."

WIJ EN zZ1J?!

En dus, weg met ‘wij' en 'zij'! Bij hen, maar
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Maar als het ginder brandt?

ook bij ons zijn er veel grotere verschilpunten
dan tussen ‘wij' en 'zij\ Rijk en arm, slim en
dom, dik en dun, vlug en traag, handig en
lomp, energiek en loom... vind je bij allemaal,
toch! En God en Allah zijn minstens tweeling-
broers... of -zussen!

En dus, blijven opkomen voor verenigingen
allerhande, voor opleidingskansen, voor goed
onderwijs... en vooral voor werk!

Het Generatiepact tegen dat licht houden,
ja.

En een pact met het middenveld. Zeker niet
om dat onder controle te krijgen of te hou-
den, maar juist om kanalen te hebben om
signalen op te vangen. KAV- en KWB-inter-
cultureel en KAJ-Kameleon, jawel.

En Jobhuis, NIVO-Brussel, Talent en Co, CVL
Oost-Vlaanderen en -Brugge (centra voor
vorming en opleiding voor kwetsbare men-
sen): voortdoen, want ‘goe bezig', en ten
zeerste nodig. En nog méér doen als 't kan,
binnen Groep Intro.

En zelforganisaties kansen geven. Als je jezelf
niet sterk genoeg voelt, zet je ook geen
stappen naar de andere. Eerst wat veiligheid
onder gelijkgezinden.

Want wat denk je dat we in Brussel dertig jaar
geleden gedaan hebben? Alle Vlaamse vereni-
gingen en instellingen eerst samengezet. En
als we ons sterk genoeg voelden, hebben we
stappen gezet, naar de Franstaligen, naar de
andere culturen...

En opleidingskansen, te beginnen asjeblief
op school.
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Het Nederlandstalig onderwijs ontvangt nu
massa's jongeren van allochtone afkomst. En
doet daar - met aangepaste programma's via
onderwijsvoorrangsbeleid, taalstimulering,
schoolopbouwwerk... - goed werk. Maar na
de lagere school stopt het voor velen (vooral
jongens): geen aanbod aan TSO en BSO, tenzij
kantoor, onthaal en PR, verzorgende beroepen,
maar geen opleiding voor industriéle beroe-
pen. Geen garagist, carrossier, elektricien,
chauffagist... en dus schakelen die twaalf-(of
dertien-veertien)jarige jongens van armoede
over... naar het Franstalig onderwijs... met
opnieuw een taalachterstand!

Het Franstalig onderwijs niet goed? Mogelijks
wel, maar deels door onze fout!

Wereldsolidariteit zegt dat de tijd loopt -
om de Millenniumdoelstelling te halen: de
armoede in de wereld halveren tegen 2015.
Maar hier tikt een tijdbom, van werkloos-
heid!

Dus: “En nu... vooruit” (in looppas)!

... Of willen we niet luisteren? Zien we de
tekenen des tijds niet, zoals vijftig jaar gele-
den, toen de Kongolezen ook hun rechtmati-
ge plaats opeisten - zie verder in dit nummer.
Nu geen tijd voor een 'dertigjarenplan voor
de ontvoogding van de allochtone gemeen-
schap in Belgié"

Hier tikt opnieuw een tijdbom, van werkloos-
heid...
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