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VREUGDE

DIRK COECKELBERGH (REDACTIELID)

Bij het opstaan hebben de gelukkigsten onder ons ze wel in hun buurt – toegegeven,

ze zijn er niet altijd zoals je wil en ze doen niet altijd wat je wil, maar ze zíjn er – : je

man, je vrouw, een vriendinnetje, een vriend, een logé, iemand die je de avond voor-

dien vertelde dat hij thuis problemen had en mocht overnachten. Je kinderen: een

(heerlijk luid) huilende baby, een stevig stappende kleuter, een teenager, een laat-

bloeier die nog thuis is (en misschien al wel werkt), een uit de echt gescheiden doch-

ter die is teruggekeerd. Een kleinkind dat blijft slapen omdat pa en ma (tweeverdie-

ners) gisteren niet onmiddellijk voor hem konden zorgen. Onbetaalbaar gezelschap:

je leeft letterlijk onder de jouwen, al weet je nooit… hoe lang ze nog blijven, hoelang

ze nog van je zullen houden, hoelang ze nog bij jou mogen blijven van het leven.

Voldoende redenen dus om elke dag wat te geven. Als ze het huis uitgaan, gaan ze

met wat van je vreugde.

Voor hen die een huisdier hebben, valt de aandacht op die je van hen krijgt als je er

zelf elke dag wat geeft. Voor een klein gebaar springt een hond aanstonds op. Een

kat spint, een poes bemint, een paard hinnikt en een koe die je herkent komt vaak

op je toegelopen. Zelfs je goudvissen kunnen je aankijken alsof ze weten dat je gaat

vertrekken. Als je het huis verlaat, kunnen ze blijven met wat van je vreugde.

Op weg van/naar het werk is er elke dag wel wat nieuws te beleven. Ikzelf kom er

elke dag minstens vijftien tegen die me direct of indirect duidelijk maken of ze mogen

‘invoegen’, ’voorsteken’, ‘oversteken’ want ze wachten al lang, zijn gehaast of heb-

ben er gewoon de pest in. We kunnen dan op drie manieren reageren: doen of we

het niet merken (negeren), weigeren (wat denken die wel?) of – in de meeste geval-

len – hen met een brede glimlach laten invoegen, voor- en oversteken. In de meeste

gevallen stel ik een zalige glimlach vast om de mond van betrokkene, die zich met

de snelheid van een voor-ganger verwijdert naar de juiste doelen. Als ze vóór jou hun

weg verder gaan, kunnen ze met wat van jouw vreugde vertrekken.

Tijdens je werkdagen ontmoet je een pak nieuwe mensen. Je kunt pogen hen te ont-

lopen: je begint onmiddellijk over de zaak waarvoor ze komen, je gaat tot op het bot

en wint de discussie (denk je). Je voelt je sterk en onoverwinnelijk. Je kunt echter

ook proberen te ont-dekken wie hij/zij is, hem/haar pogen te ont-moeten, alsof het

niet hoeft en niet moet, maar wel mag. Kijken in de ziel, in de geest, door het lichaam

heen. Ontdekken wie die man is, wat die vrouw drijft en zo kennis nemen van

zijn/haar zielenroerselen. Haar of hem mogen aanraken en begrijpen. Het zakelijk

deel van het gesprek verloopt dan vaak in een andere sfeer. De ander heeft immers

ontdekt dat jij, net als hij/zij, maar een gewone mens bent van vlees en bloed, die

ook af en toe eens faalt (want ook niet perfect is). Er ontspint zich een nieuwe vorm

van synergie, die niet te vergelijken is met het vaak wrange brouwsel van een kunst-

matig gecreëerde synergie tussen twee bedrijven, geforceerd om rendabiliteitrede-
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nen, vaak zonder grond en in de helft van de gevallen binnen de vijf jaar opnieuw

ongedaan gemaakt. Déze energie is vaak ongebreideld, niet te stoppen, gedragen

door en ontsproten aan de vreugde van het ont-moeten, van het niet moeten, maar

vooral van het samen willen slagen. Als de ‘nieuwe’ buitengaat, is hij/zij een stukje

van jezelf geworden.

Het verenigingsleven bloeit, stel ik vast. De school van mijn jongste spruit Tom wordt

volledig beheerd door ouders. De vzw’s van het type Kringloop winnen veld in de

strijd om de afvalbelt. Mijn oudste speelt met wat vrienden regelmatig ‘s avonds kaart

in een verzamelwinkel in Leuven; leggen ze hun kaartje in een café, is dat met mini-

maal verbruik: de hobby is het belangrijkste, het drankje mag, maar hoeft er niet bij.

De vreugde viert hoogtij. En er is altijd wel een ouder die ze wil brengen of komen

oppikken, ook ’s avonds laat.

Met vrienden is het net zo. Een vriendin belt me op: ze heeft het moeilijk. Een jonge

vrijgevochten vrouw is ze: in haar job van niets of niemand vervaard, altijd garantie

gevend op succes, wat ze ook aanpakt. Haar vriend heeft de voorbije avonden zijn

ware gelaat getoond. Het is er eindelijk uit: hij kan niet leven met haar ambitie, haar

eigen verhaal, haar eigen kijk op wat een waardevol leven is en hoe zij dit óók wil

ingevuld zien. In zijn visie is er voor haar eigen verhaal geen plaats. Ze breken… Ze

wil - heerlijk verlangen - met mij praten en ik mag - heerlijk vertrouwen - met haar

praten. We gaan samen iets drinken. Dra gaat het al stukken beter. Ze weet dat ik er

voor haar ben, vooral als niet goed gaat. Als ze weer opstapt, is dat met het hoofd

rechtop en gerechte schouders. Ook ik heb van haar iets geleerd: mannen krijgen het

almaar moeilijker met vrouwen, vooral met sterke vrouwen.

Een andere vriendin onderbreekt al sinds weken haar loopbaan om haar stervende

vader bij te staan. Broers en zussen wisselen af tot hij heengaat. In vrede. Verzoend

met zichzelf en het leven dat hij veel te vroeg moest verlaten. Doch hij laat een prach-

tig stel kinderen na. Ik praat met haar. Meer dan zo’n gesprek verlangt ze niet.

Een kennis belt me of ik een vriend van hem die in de rats zit kan helpen. Ik telefo-

neer naar een vriend van een vriend die hem wel kan helpen. Gratis, want de man

heeft niet veel geld. Het lukt, ze doen het. Yes! Ik, mijn kennis en zijn vriend en de

vriend van mijn vriend zien het wel zitten. ’t Leven is vaak een mooie droom.

Het zaaien van vreugde in die betekenis, is een van onze belangrijkste missies.

Daarvoor hebben wij niets nodig en tellen geen uitvluchten: geen tijd, geen geld,

geen goesting, geen goede chef, geen luxueuze wagen, geen rijwiel van 23.000 fr.,

geen pc, geen hoge wedde, geen eigen huis, geen luxefarde voor het werk, geen po-

litieke partijen van de juiste kleur, geen budgetten… Alleen onszelf en een ander

hebben we nodig: ons eigen mens-zijn durven tonen en het mens-zijn van de andere

durven zien voor we nog slechts in het functionele vervallen. Alleen in zulke sfeer

kan een bedrijf als groep van mensen zich juist ontplooien in een herstructurering,

kan een organisatie een door niets te stoppen levenskracht uitstralen omdat ze ge-

voed wordt door mensen-vrijwilligers, kan een gemeente een gemeende gemeen-

schap worden. Kijk maar om je heen: als vreugdezaaiers ontbreken, ontbreekt al snel

het (échte) leven.

En jij, ga jij wat vreugde uitzaaien elke dag in dat nieuwe millennium?
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